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Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen intochtslied (staande): bundel Joh de Heer lied 406, 1 en 2

dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen.

Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneen!
Op de weg, die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft.
Al het heden wordt verleden, schoon ’t ons toegerekend blijft.
Dat de tijd hier ‘t verover', aan geen tijdperk hangt mijn lot.
Gij, Gij blijft mij altijd over, Gij blijft eindeloos mijn God.
Welk een ramp mij hier ook nader’, ‘k vind in U mijn rustpunt weer.
Gij blijft in Uw Zoon mijn Vader, wat verander’, wat verkeer’.

Stil gebed, bemoediging en groet, drempeltekst

Uitleg liturgische schikking

Zingen: lied 159a Nu is het woord gezegd (Lofzang van Simeon)
Gebed

Schriftlezing: psalm 90, 1-6; 10; 12; 16-17

Zingen: lied 90, 1-6-8 Gij zijt geweest o Heer en Gij zult wezen...
Evangelielezing: Lucas 2, 33-40

Zingen acclamatie: lied 339a U komt de lof toe...

Overdenking: HET JAAR ONTROLD...

Meditatief orgelspel (met melodie lied 511)

‘Door goede machten stil en trouw omgeven... : lied 511 van Dietrich Bonhoeffer

- Inleidende woorden en daarna zingen: lied 511 couplet 1 en 2
- Korte gedachte en zingen: lied 511 couplet 3 en 4

- Korte gedachte en zingen: lied 511 couplet 5 en 6

- Korte gedachte en zingen: lied 511 couplet 7

Oudejaarsgebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Inzameling van de gaven

Zingen slotlied (staande): lied 90a, 1-2-5-6 O God die droeg ons voorgeslacht...

Wegzending(stekst) en zegen, beantwoord met gezongen AMEN
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